
CHƯƠNG NĂM 

 

 

TẬP TỤC 

TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT 

VÀ NHỮNG ĐIỆU HÒ, LỄ HỘI 

 

 

Trong lao động sản xuất của người xứ Quảng xưa kia 

sống bằng nông nghiệp là chủ yếu, một năm hai hoặc ba mùa 

lúa, kèm theo vụ khoai sắn đi kèm. Xứ Quảng có khí hậu nắng 

nóng nhưng đêm lại se lạnh đến sáng. Suốt mùa hè, mặt trời 

bao giờ cũng nắng gay gắt, cả tháng không có một trận mưa. 

Sang thu, khí trời lại dễ chịu, gió nồm mang hơi nước thổi từ 

biển vào đất liền gây nên mát mẻ. Những cánh đồng lại bắt 

đầu rộ lên màu lúa chín vàng và sau đó chuẩn bị cho vụ lúa 

chính đông-xuân. Sau vụ xuân, mùa hạ lại đến mang theo nắng 

gay gắt, chói chang, sức phát triển đến điểm đỉnh. Những cơn 

mưa dông kèm theo sấm chớp rung rinh một góc trời không 

đủ làm cho cây cối dễ chịu hơn. Những thửa ruộng cao bắt đầu 

nứt nẻ, nước trở nên khan hiếm, một số nơi người dân xứ 

Quảng chuyển sang trồng mía, dâu… 
 

1.Tục hạ điền 
 

Hằng năm, trước khi xuống đồng cày cấy trên những cánh 

đồng đại điền, người dân xứ Quảng đều có tổ chức nghi lễ hạ 

điền. Tục hạ điền có nơi diễn ra sau lễ hội rước Thần Nông 



như tại làng Phong Lệ 1 huyện Hoà Vang, có nơi diễn ra trước 

vụ chính  đông – xuân. Tuỳ theo từng vùng cư trú mà có mỗi 

nơi một cách hạ điền. Quảng Nam xưa kia phát triển kinh tế 

thuần nông nghiệp nên việc chọn thời vụ thích hợp để tiến 

hành cầy cấy, gieo trồng là cần thiết. Có được một vụ mùa tốt, 

sản lượng cao  người dân đất Quảng cũng còn nhắm vào các 

yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Vì thế, trước khi  tiến hành 

vụ mùa chính, ở Quảng Nam - Đà Nẵng có lệ xuống đồng. 

Vùng ngoại thành Đà Nẵng trước đây tục lệ nầy thường xuyên 

được tổ chức hằng năm, mãi đến khi tư tưởng "nông vi bản" 

không còn độc tôn nữa thì lệ tổ chức một lễ  hạ điền cũng theo 

đó mà chấm dứt. 

 
Cầu Rồng (VVH) 

 

 Nói, một cách hạ điền là 

để phân biệt các buổi lễ 

hạ điền ở vùng đất 

Quảng xưa vì mỗi nơi tổ 

chức mỗi khác. Có nơi 

chỉ lễ mà không hội, có 

nơi tổ chức cả lễ lẫn hội. 

Lấy ví dụ một cách hạ 

điền ở vùng Cẩm Lệ, Cẩm Nam, Lỗ Gián, Phong Lệ xưa để 

tìm hiểu lại  một tục lệ của thời kỳ nông vi bản. 
 

                                           
1 Phong Lệ: Trước là một xã hiệu. Nay tên gọi chỉ tồn tại trong dân gian. Phong Lệ nay đã 

chia làm hai thôn Phong Nam (thuộc xã Hoà Châu ,huyện Hoà Vang); Phong Bắc (thuộc 

xã Hoà Thọ, huyện Hoà Vang. Tháng 8 năm 2005 thuộc quận Cẩm Lệ) thành phố Đà Nẵng. 

 



 Cứ vào ngày 1 tháng 10 âm lịch hằng năm (trừ những 

năm nhuần) các cụ ông, cụ bà và thanh niên trai tráng lực điền 

trong làng tập trung về miếu Thần nông (có làng là miếu Tam 

vị, Cồn thần) để làm lễ hạ điền bắt đầu triển khai cho một vụ 

mùa mới. Mỗi gia đình kể cả quan chức trong làng phải chuẩn 

bị một con gà trống mập mạp làm sẵn thành phẩm, một bát xôi 

thơm (nếp được giả thật kỹ mà không xay).Vào tửng sáng,theo 

hiệu lệnh bằng ba hồi trống, dân làng tập trung về Cồn thần, 

nơi có lăng mộ Thần nông trên một vuông đất rộng chừng 1 

sào để dâng lễ. Trong một lễ hạ điền vùng ngoại thành Đà 

Nẵng như đã nói trên không có văn tế và học trò gia lễ. 
 

 Lễ bắt đầu bằng việc người hội chủ đội mũ lễ sinh thay 

mặt dân trong làng đứng ra hành lễ, dân làng đứng quanh lăng 

mộ (hoặc miếu thần) để nghinh lễ. Chước tửu tuần thứ nhất đã 

qua, sắp đến tuần rượu nhì, bộ phận tư lễ cho đốt một phong 

pháo mừng thần giáng. Xong tuần rượu thứ nhì, ông hội chủ 

bước xuống ruộng gần nơi hành lễ cấy tượng trưng chừng 4 

mét vuông ruộng với năm bó mộng (mạ) vừa tay, (năm bó 

mộng tượng trưng cho ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả thổ) sao 

cho sau khi cấy mộng còn thừa mới tốt. Diện tích cấy trong 

buổi hạ điền nầy được dân làng giao cho một người nào đấy 

quản lý, chăm sóc, đến khi gặt hái mang về cất giữ mãi đến 

cuối tháng 8 âm lịch, làng có lệ cúng cơm mới lại đêm số lúa 

nầy xay giả mấu thành cơm dâng lễ cơm mới tại miếu Thần 

nông. Lễ nầy có các thành phần dân cư trong làng tham dự. 
 

 Sau lễ hạ điền tại miễu Thần nông, người dân trong làng 

tiến hành họp dân tại đình làng, bàn về việc làm ruộng, tiến 

hành vụ mùa, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức hội vui chơi 



trước khi xuống đồng. Tại đình người ta còn bàn với nhau 

chuyện hành chánh của làng, chuyện đánh lộn, chuyện mẹ 

chồng nàng dâu, chuyện chưởi bới nhau trong xóm, chuyện 

nhà cháy, chuyện kiện thưa, trộm cắp...Nhưng nổi lên vẫn là 

chuyện làm ăn nông tang cày cấy, dân làng lại bàn đến chuyện 

giống má, loại chịu úng, loại chịu hạn, loại giống cho năng 

suất cao...Tại đây người dân trao đổi giống lúa, khoai, sắn, bí, 

bầu cho nhau, ai có loại giống tốt, năng suất cao được nhiều 

người thăm dò trao đổi. Họ thoả thuận nhau một cách bằng 

lòng, vừa ý. Đây được xem như một hợp đồng bằng miệng 

không có công chứng, thế nhưng trong nhân dân luôn giữ được 

lời hứa, sao cho đến sau ngày 23 tháng 10 âm lịch tất cả đã 

được trao đổi như hợp đồng để có cây, con giống bắt đầu một 

vụ mùa mới. 
 

 Hội vui chơi còn kéo dài suốt cả đêm, thông thường các 

hình thức như hát hò khoan đối đáp, thi đấu võ trong thanh 

niên nam nữ, đấu vật trong giới lão ông, đẩy cây, kéo co... đến 

sáng mới giải tán. 
 

 Sau lễ hạ điền, người nông dân vùng ngoại thành Đà 

Nẵng: Cẩm Lệ, Cẩm Nam, Lỗ Gián, Phong Lệ, Miếu Bông... 

bắt đầu vào một vụ mùa mới với hy vọng sẽ được Thần nông 

giúp đỡ cho một vụ thu hoạch khoai lúa đầy nhà.  
  

 Trong hai tháng sau hạ điền, người dân trên khắp cả xứ 

phải tranh thủ thời vụ, cấy, gieo kín cả cánh đồng không một 

đám ruộng nào được bỏ không, nếu bỏ trống, chủ ruộng sẽ bị 

làng bắt phạt. Vì thế những ngày mùa là rất bận rộn, vần công, 



đổi công diễn ra tuy như bình thường song rất khẩn trương từ 

trong nhà ra xóm đến làng. 
 

 Xong vụ, đến tháng Chạp, các làng lại tiến hành lễ thượng 

điền, sau lễ thượng điền, làng cắt cử người kiểm tra không một 

thửa ruộng nào là không được cấy. 
 

 2. Những việc kiêng: 
 

- Để tiến hành cày cấy trên những thửa ruộng của mình 

được nhanh, thuận lợi, được mùa, người nông dân trên đường 

mang giống má, mộng mạ ra đồng không ghé vào nhà người 

khác. Không làm như vậy được cho là không giữ lề thói cho 

gia đình hàng xóm. Thêm, những ngày như mồng một, ngày 

rằm mà nhất là lúc chạng vạng tối mỗi ngày không đong lúa 

cho người hàng xóm mượn vì cho rằng trong năm công việc 

mùa màng của mình không thuận lợi. Còn ngâm giống chuẩn 

bị bắt mộng lại không chọn ngày tý và không đong lúa cho 

người khác mượn vào thời điểm đang ngâm giống. Ngâm phải 

đủ ba ngày để hết cữ thì giống mới nẩy mầm. Những thói quen 

xã hội như vậy đã có từ rất lâu lại không có căn cứ thực tiễn 

thì nay đã không còn duy trì nữa, và rất ít người còn để mắt 

đến, nhất là thế hệ trẻ.  
  

 - Khi đong gạo cho hàng xóm mượn, lúc đong gạo người 

ta khoả ngọn vào chủ nhà mà không khoả ra phía khách, e rằng 

làm ăn không nên nổi, thu hoạch mùa màng thất bát. 
 

 - Sau một vụ mùa, người nông dân xứ Quảng thường phơi 

rơm thật khô để dành dùng làm chất đốt nấu cơm hoặc cho 

trâu bò ăn trong mùa mưa lụt. Muốn để dành sử dụng được 



lâu, phải chất thành cồi. Để có một bộ sườn đứng vững, người 

ta dùng ba hoặc bốn cây tre chôn xuống đất chụm đầu lại, cột 

chặt, sau đấy chất rơm khô vào, càng lúc càng cao lên. Người 

Quảng gọi là cây rơm. Cồi thành cây rơm phải chọn vị trí sao 

cho bóng cây rơm không ngã vào nhà thì mới yên được; đồng 

thời trong ngày cồi rơm không đong lúa ra khỏi bồ bịch2, 

không cho người ngoài  mượn gạo, lúa. 
 

 - Đối với gia cầm, gia súc nhất là gà không nên cho ấp 

trứng hai năm, không xuống gà mới nở lúc nước thuỷ triều lên. 

Nuôi heo không bỏ heo vào chuồng lúc nước ròng e nuôi lâu 

lớn và cữ bỏ vào chuồng ngày Hợi, ngày phá quần (đàn) ngại 

rằng nuôi heo sinh bệnh.  
 

Những kiêng cữ như vậy trong sinh hoạt nông nghiệp của 

người dân xứ Quảng nay không còn, thành tựu khoa học công 

nghệ về chăn nuôi đã đẩy lùi những quan niệm cũ ra ngoài thói 

quen thường ngày của người nông dân xứ Quảng. Ngày nay, 

ngành chăn nuôi đã được cơ sở thú y xã phường bảo vệ, người 

dân đã thực hiện việc chủng ngừa và trị bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm khi cần thiết.   

 

3. Những điệu hò đi theo cùng lao động: 

 

                                           
2 Bồ: là dụng cụ đan lồng tư, bằng nan tre bản rộng dày vừa phải, hình tròn như một cái 

thùng có 4 chân, miệng bồ chụm lại một ít . Trên bồ đậy lại bằng cái trẹt. Bồ dùng đựng 

sản phẩm nông nghiệp như lúa, khoai khô, sắn khô, đậu mè, thuốc bông… có khi đựng cả 

áo quần nữa. Bịch: như bồ nhưng lớn hơn, có thể đựng 50 ang lúa. Nan tre dày hơn, nhiều 

nan cật.  Bịch trông có vẻ cứng cáp hơn bồ, chủ yếu đựng sản phẩm nông nghiệp. Trên 

bịch đậy một cái nia. Vùng nông thôn xứ Quảng nay, dụng cụ nầy vẫn còn. 



Trong phát triển kinh tế, nông nghiệp là cơ bản, xưa kia 

dân số ít nên việc vần công, đổi công trong xóm, làng thường 

xuyên diễn ra khá sôi nổi, người ta thường giúp nhau qua lại 

những lúc vụ mùa khẩn thiết. Chính đó là thời điểm các thanh 

niên trai tráng trong làng có dịp tụ tập lại, từ đấy làm nẩy sinh 

những lần sinh hoạt diễn xướng ngay trên đồng ruộng quê 

mình, những điệu hò trong lao động từ đó mà có. Tuỳ theo 

từng vùng và ngành nghề mà có những điệu hò tương xứng. 

Xứ Quảng có thể nhìn thấy hai dòng: hò trên cạn và hò trên 

sông nước.  

 
 

3.1. Những điệu hò trên cạn: 
 

Khi người nông dân lên núi đốn củi , lúc trèo lên những 

ngọn đồi, sườn núi, đường dốc, để đỡ mệt nhọc, họ lại cất tiếng 

hò lên cho tinh thần thêm phấn khởi. Ví dụ: 
 

-Hò ơ khoan. Khoan hò khoan 

Trèo lên (khoan hò khoan) dốc ngược (khoan hò khoan) 

nhọc nhằn (khoan hò khoan). 

Mưa tuôn (khoan hò khoan) nắng cháy (khoan hò khoan) 

vững bền (khoan hò khoan) vượt lên (khoan hò khoan là hố) 

Chí vững bền cùng nhau vượt dốc 

Anh em mình ra sức vượt qua (là dô hò) 
 

 Hoặc là người Quảng lợi dụng sức kéo của trâu, bò để 

đưa gỗ từ núi về làm nhà. Một nhóm người lên núi chặt cây về 

cưa xẻ làm kèo-cột-xuyên-trính-đòn tay-rui-mè…Và thế là 

điệu hò trâu kéo gỗ đã xuất hiện, nhóm người đi theo sau cứ 

thế hò với nhau, như có sự đồng cảm giữa người với trâu trong 



quá trình lao động. Họ đã nhân hoá con vật nuôi của mình lên, 

thương yêu, dỗ dành qua những lời ca ngọt ngào. Khi trâu, bò 

lên dốc, người theo sau cố sức cùng đẩy làm nhẹ bớt cho trâu, 

lời hò phụ vào làm cho trâu, bò cố sức kéo gỗ lên dốc. Rồi lại 

động viên, vỗ đít trâu: “Lô lô chằm lô…lên bằng mà nghỉ con 

hè” 3. 
 

  -Con nghé xe 

  Mình chằm ngược cho gắt 

  Bắt ngược cho hay 

  Lên bằng mà nghỉ con hè? 
 

  -Em là con gái Thanh Lương 

  Thấy anh gánh lúa vừa thương vừa mừng 

  Mồ hôi ướt cả trán lưng 

  Hỏi anh có mệt, gánh giùm cho anh 

  Mời anh bát nước chè xanh 

  Ta thi nhau gánh cho nhanh bạn cùng. 
 

  -Ngày đêm vất vả 

  Vất vả đêm ngày 

  Chung tay giã đậu 

  Giã cho tróc vỏ 

  Ép cho nhiều dầu 

  Nhịp nhàng đêm thâu 
     

  -Ngó lên lửa cháy núi lan 

  Bạn ơi khoan đã, lửa tàn hãy hay. 
     

                                           
3 Xem Những điệu hò xứ Quảng- Trần Hồng- Nxb Đà Nẵng 2004.Tr 99. 



  -Bắp non mà nướng hoả lò 

  Đố ai ve đặng con đò Thanh Khê. 
     

Khi vần công, đổi công trên những cánh đồng quê nhà: 

tát nước, cấy cày, hái dâu, nhổ sắn…ta lại gặp tiếng hò. Những 

điệu hò như thế đã gắn chặt vào một vòng đời con người xứ 

Quảng không thể nào tránh khỏi, dù có sinh sống bằng nghề 

gì thì trong mỗi ngành nghề đều có những điệu hò thấm đượm 

ân tình ra đi từ trong lao động sản xuất. 

 -Tháng ngày tát nước, đào mương 

 Lúa khô, mạ cháy càng thương ruộng đồng. 
     

-Khiêng xe cho nước lên đồng 

Bà con đủ ấm Thần Nông vui mừng. 
 

3.2. Hò khoan đối đáp: 
 

 Cùng với hành trang của người xứ Quảng trên con đường 

Nam tiến, họ “gánh theo tên làng tên đất” đi theo cùng với 

bước chân từ những ngày đầu mở đất. Những điệu hò của quê 

cha đất tổ là nguồn động viên họ trước những khó khăn thử 

thách. Vào đến xứ sở lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá 

vùng cũng phải kinh, hò khoan đối đáp xuất hiện và tìm được 

môi trường diễn xướng, phổ biến và rất được ưa thích ở xứ 

Quảng.  

  Ở nhà nghe tiếng hò khoan 

  Trốn cha trốn mẹ băng ngàn tới đây 

  Hữu duyên gặp bạn chốn nầy 

  Hỏi bạn còn thương như cựu  

   hay đà khuây nghĩa người? 



 

Không một người dân Quảng nào mà không thuộc vài ba câu 

hát hò khoan xứ sở. Xem thế, hát hò khoan đối đáp ở xứ Quảng 

đã gắn chặt theo một vòng đời con người như thế nào! Xuất 

phát từ nhu cầu cuộc sống, hò khoan được nhân dân vận dụng 

và phát triển tuỳ theo mỗi vùng cư trú, nhưng thế nào đi nữa, 

hò khoan vẫn gắn liền với làng quê, thôn xóm, ruộng đồng. Từ 

miền núi đến đồng bằng ra hải đảo, đâu cũng có hò khoan, 

những đêm diễn xướng cũng thường tập trung trên sân một 

nhà bạn hát nào đó, hoặc dưới luỹ tre làng, hoặc trên một ghe 

bầu neo đậu bến sông... vào những đêm trăng. Để được hát hò 

khoan đối đáp, đôi khi các bạn hát vượt sang làng khác để hát 

tìm vui, kết tình nam nữ... Đối tượng để hát thường là những 

công việc lao động hằng ngày như giã gạo, giã vôi, leo dốc, 

chèo thuyền, kéo lưới... đôi khi không có công việc trong 

những ngày nông nhàn, người dân tập trung lại giã trấu mà hát 

với nhau.  

 Một đêm hát hò khoan đối đáp huê tình thường có ba 

chặng: 
 

 -Hát chào: 

 Hát chào thường diễn ra khi các bạn hát tập trung tại địa 

điểm diễn xướng và họ chào nhau, đôi khi giới thiệu tên họ, 

tuổi tác cho nhau nữa. Lời hát phong phú và dụng công rất 

công phu. Có thể là nam hát trước, nữ sau nhưng cũng có khi 

ai đến sau phải hát chào theo thói quen “tiên khách hậu chủ”. 

 

 Vô đây bớ bạn vô đây 

 Trầu cau một hộp đem xây trên bàn 

 Tội chi đứng sá ngồi đàng 



 Sương sa luỵ nhỏ cảm thương hàn ai nuôi. 

  

Nữ:  

 Tới đây tui mở lời chào 

 Chào Nam chào Bắc chưa biết chào ai 

 Chào người ngang vế, chào kẻ ngang vai 

 Ai có ân thâm nghĩa trọng lắng tai nghe chào 

 

Nam: -Anh chào bên nam thì mắc lòng bên nữ 

 Anh chào quân tử thì bỏ bạn thuyền quyên 

 Cho anh chào chung một tiếng kẻo chào 

    riêng khó chào. 

Nữ:   - Ở nhà bôn bức ra đi 

 Áo chưa kịp bận, nút chưa kịp gài 

 Tới đây chẳng biết chào ai 

 Lớn hơn cũng bộn, ngang vai cũng nhiều 

 Mở lời chào gió, chào trăng 

 Chào hòn núi Chúa, chào băng qua Sơn Chà. 

  

Nam:- Ở nhà nghe tiếng bạn hò 

 Áo chưa kịp bận, còn mang xùng xình 

 Tới đây vốn có một mình 

 Ai vui tui vui với, ai kình tui cũng kình chơi. 
 

 Bạn hát tập trung đã đông, tự chọn nhóm để vào cuộc chơi 

đối đáp. Sau chặng hát chào, đêm hát chuyển sang chặng thứ 

hai. Đây là chặng gay cấn nhất, bởi chỉ toàn là những ứng tác, 

kiến tại tại chỗ nên việc đối đáp là hết sức khó khăn, phải vận 

dụng tài trí vào cuộc hát hò thì mới có thể duy trì được lâu. Ở 



chỗ cuộc hát có hát đố, hát đối, nhân ngãi, cách cú... Thường 

bên nữ xướng trước, bên nam hoạ theo.  
 

 -Chặng vào cuộc: 

 Chặng nầy có thể chia ra nhiều nội dung khác nhau tuỳ 

theo hứng thú từng bữa hát. Không nhất thiết bữa nào tập trung 

lại hát cũng đố nhau, cũng xạo, cũng nhân nghĩa huê tình mãi, 

mà còn tuỳ không khí cuộc vui đối đáp mà sa đà theo với bạn 

hát. Tuy nhiên, chừng nhai dập vài ba miếng trầu, uống cạn 

bát nước chè xanh, vậy là cuộc hát đã khuya lắm, sương thấm 

trên vai, trăng xế  trên đầu rồi còn gì! 

 Hát đố: 
  

Nữ:  - Tiếng đồn các cậu hò hay 

 Tui đố các cậu cối xay mấy niềng? 

Nam:-Cối xay mười sáu cái niềng 

 Tui đố em bậu thuyền quyên mấy chèo? 

Nữ:   - Thuyền quyên mười sáu mái chèo 

 Tui đố các cậu con mèo mấy lông? 

Nam:- Bạn đố chi mà đố ngặt, đố nghèo 

 Đố chi không đố, đố con mèo mấy lông 

 Ai về tát cạn biển Đông 

 Thì tui đếm hết mấy cái lông con mèo. 

Nữ:   - Gặp anh hai khiến hỏi anh hai 

 Cầu chi đi mười hai tháng phân cùng thiếp nghe? 

Nam:- Kim Liên, Thuỷ Tú, Vĩnh Điện cho chí Câu Lâu 

 Quảng Nam ta có mấy cây cầu dài thay 

 Ra đi chưa trọn một ngày 

 Lẽ mô có lẽ đi rày một năm 

 Bạn hỏi ta nghĩ lại cũng nhằm 



 Cầu chi đi mười hai tháng,  

  có cầu Giáp Năm tê bạn tề!4 

Nữ:   -Tiếng chàng học hết ngũ kinh5 

 Đến đây em hỏi Lưu Bình con ai? 

Nam:- Thiếp hỏi chàng, chàng phải nói ra 

Lưu Bình con ông lưu hũ ở Thanh Hà mới gánh lên. 
 

 Sau một vòng hát đố thử tài, cuộc vui có thể chuyển sang: 

 Hát đối. 
  

 

Nam:- Con vịt nó kêu cặp cặp 

 Nó kêu không hồi không chặp 

 Nó kêu khắp cả dòng sông 

 Nó kêu đào hoa giang thượng tương ánh hồng6 

 Nguyện làm sao đó vợ đây chồng 

 Đành rằng nước chảy bèo trôi 

 Tuy rằng kêu cặp, chớ chừ mồ côi có một mình. 

Nữ:   - Con gà nó kêu chiếc chiếc 

 Nó kêu như tha như thiết 

 Nó kêu riết cả năm canh 

 Nó kêu giang đầu luỹ thuỷ bất vị thanh7 

 Trời kia sao khéo để duyên lành nhởn nhơ 

 May mô ngộ gặp tình cờ 

                                           
4 Cầu Giáp Năm: Một năm mười hai tháng, quay một vòng gọi là giáp năm. Ở Điện An, 

Điện Bàn có địa danh Ngũ Giáp. Nghệ nhân dân gian vận dụng biện pháp chơi chữ trong 

tiếng Việt khi hát đối đáp nhau. 
5 Ngũ kinh:  Gồm Kinh Thi, Kinh Dịch, Kinh Thơ, Kinh Lễ Nhạc còn lại ở Lễ Ký, Kinh 

Xuân Thu. Ngũ kinh cùng với Tứ thư là bộ sách Giáo khoa cho các vị Nho học thời trước. 
6 Đào hoa giang thượng tương ánh hồng: hoa đào trên sông phản chiếu ánh hồng. 
7 Luỹ (thuỷ): một loại dây leo sống ở nước. Nó kêu đầu sông (mà) loài dây luỹ không nghe 

được tiếng kêu (âm thanh). 



 Tuy rằng kêu chiếc bây chừ thành đôi. 

 

 Cuộc vui có thể chuyển sang nội dung mới khó hơn, 

những thanh niên nam nữ không theo kịp chỉ ngồi nghe các 

bạn đối đáp nhau: 

 

                                                                   Thổi kèn (VVH) 

  

Hát xạo: 

Nam:- Giương cung bắn xỉ con cò8 

 Thường ngày thường tới thường mò cá tôm 

Nữ:   - Hữu nhãn vô châu thầy thấy đâu thầy bắn 
                                           
8 Nghệ nhân vận dụng phương thức láy trong Tiếng Việt. 



 Ra tận chiến trường trắng trợn mắt mây? 

Nam:- Hữu nhãn vô châu thầy cũng thấy lờ mờ 

 Thầy bắn không trúng, thầy rờ thầy đâm!  
 

Nam:- Con kia mi đừng nói lừng khừng 

 Xung điên bắt rắn bỏ quần mi phải khai 

Nữ:   - Bụng đàn bà dạ con gái 

 Thấy rắn phải la làng 

Rắn không phải rắn nó vàng vàng như chú lươn.9 
 

 Thực tế hát xạo không diễn ra được lâu trong buổi huê 

tình, bởi bạn hát ít tham gia vì có tính cá nhân. Thời gian dành 

cho hát xạo chừng nhai dập bả trầu là đã chuyển sang lời lẽ và 

giai điệu trữ tình của cuộc vui:  
 

Hát nhân ngãi. 

Nam:- Trầu vàng nhỏ lá,rau giáp cá nhai giòn 

 Khéo khen phụ mẫu sanh em mặt tròn dễ thương. 

Nữ:   - Ở nhà mới bước tới đây 

 Xem trăng chưa tỏ, xem mây chưa tường 

 Buông lời thiếp hỏi người dưng 

 Ta không xao lãng, biểu bạn đừng có lãng xao. 
 

Nam:- Sông biển cạn(chớ) lời nguyền không cạn 

 Núi lở non mòn, nghĩa bạn không quên 

 Đường mòn sớm xuống chiều lên 

 Dặn ai ai nhớ, đừng quên nghĩa tình 

Nữ:  - Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi 

 Đám tranh cũng lội, vườn đồi cũng băng 

                                           
9 Chàng trai tên Lương hát với cô gái tên Khai. 



 Nguyện cùng dưới nước trên trăng 

 Một trăm chốn mới không bằng tình xưa. 
 

Nam:- Tay bưng đĩa muối chấm gừng 

 Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau 

 Lời nguyền trên Bộc trong dâu10 

 Ai mà ở bạc, trên cao có trời 

Nữ:   -Thân em như hạt cau khô 

 Người thanh chuộng mỏng, kẻ thô chê dày 

 Hỡi người ơn trượng ngãi dày 

 Nắng ba năm không lợt, mưa ngàn ngày 

     đừng phai. 

Cuộc vui ở vào giai đoạn giữa cuộc, sâu lắng trữ tình nhất, lời 

hát mềm mại thiết tha được trao gởi và hứa hẹn cho nhau. Có 

thể có đôi nam nữ tâm đầu ý hợp, họ tách riêng ra, tìm đến một 

cách giao duyên khác, chẳng hạn hát giao duyên qua ống. Ở 

hình thức nầy tâm tình tự sự được bộc bạch chân thành, quyết 

liệt hơn. 

 Cuộc vui lại được tiếp tục: 
 

Nữ:   - Ở nhà buồn bực lắm thay 

 Ra đi mua quạt đụng ngày gió xuân 

 Chốn đông người mắc cỡ lắm người dưng 

 Thương không ai biết ghét đừng ai hay 

 Miệng thế gian nhiều kẻ thày lay 

 Cực chàng chín rưỡi, khổ thiếp đây mười phần 

                                           
10 Trên Bộc trong dâu: trong nương dâu bên bờ sông Bộc (xưa,bên Tàu). Tiếng nhạc trong 

bãi dâu bên bờ sông Bộc là tiếng nhạc làm mất nước. Đất nước Vệ có bãi dâu trên bờ sông 

Bộc, trai gái tụ tập, đàn hát, gợi chuyện dâm ô nên gọi là tiếng nhạc mất nước. Truyện Kiều 

của Nguyễn Du có: Ra tuồng trên Bộc nương dâu. Thì con người ấy ai cầu làm chi. 



 Miệng thế gian bén tựa gươm thần 

 Thương nhau thì để bụng, 

   đừng ngồi gần họ nghi 

Nam:- Gió đưa sột soạt mái tranh 

 Chim quyên uốn lưỡi trên nhành thiên hương11 

 Duyên tình qua mấy mặt lại thương 

 Xa nhau một lúc nghĩa can thường đớn đau 

Dẫu đói nghèo ăn một miếng rau 

 Đàng lên, ngõ xuống, mình thấy nhau cũng 

    thoả lòng. 

 Đêm đã khuya, cuộc nhân ngãi chuyển sang đoạn kết 

thúc, xa cách, nhớ nhung. 
 

-Chặng giã bạn:  

 Ở chặng nầy, những lưu luyến được tỏ bày. Lúc nầy đêm 

đã khuya, trăng xế trên đầu. Họ chuẩn bị chia tay: 

 

Nam:- Bạn ra về lòng ta khô ta héo 

 Bạn ra về không lẽ ta réo ta kêu 

 Nghiêng tai giữa gió ta bảo nhỏ đôi điều 

 Ai xa mặc họ hai đứa mình nghèo đừng xa. 

Nữ:   - Hai đứa mình nghĩa nặng tình thâm 

 Nắng buồn lá liễu, mưa dầm đọt lê 

 Thôi thôi đó ở, đây về 

 Đừng rưng rưng nước mắt ngọc mà ủ ê gan vàng. 
 

Nữ:   - Ngó lên trên trời trời cao lồng lộng 

                                           
11 Thiên hương: không có thật, thiên hương là hương của trời, hoa của đất. Tỉ dụ người rất 

đẹp. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có: Kiếp hồng nhan có mong manh, Nửa chừng 

xuân thoắt gảy cành thiên hương. 



 Ngó xuống dưới biển, biển rộng chơi vơi 

 Rạng ngày mai mỗi đứa một nơi 

 Bưng chén cơm lên để xuống, 

   Không vơi hạt nào. 

Nam:- Đường đi lên thanh thanh dìu dịu 

 Đường đi xuống líu ríu hạt châu 

 Bạn với ta thương nhớ đã lâu 

 Ai bày mưu cho bạn, bạn dứt câu ân tình. 
 

Cuộc hát hò khoan đối đáp nhau bắt đầu chia tay, họ hẹn nhau 

vào một lần trăng khác: 
 

Nữ:   - Chàng về trên nớ, thiếp ở lại dưới ni 

 Loan xa phụng cách, khổ làm ri bớ trời. 

 (Khoan hố hỡi là hò khoan) 

Nam:- À ơi…Bao giờ cho liễu xa đình 

Hạc kia xa hương án, hai đứa mình mới xa. 

(Khoan hố hỡi là hò khoan) 
 

Nữ:- Trăng lên vằng vặc đứng đầu 

 Đồng hồ tí tách, trống trên lầu điểm ba12 

 Tai nghe giọng dế, tiếng gà 

 Đêm dài ngày ngắn xót xa mối tình 

 Tay anh bưng chén rượu ngọc quỳnh 

 Chân quỳ tay rót nép mình tạ đưa 

 Tạ người tình cũ nghĩa xưa 

 Trọn niềm trăng gió, đón đưa hẹn hò 

 Một sông, một bến, một đò 

 Hợp tan, tan hợp, phú cho đất trời. 

                                           
12 Điểm ba: trống điểm canh ba. 



Nam:- Lui gót ngọc, châu rơi lã chã 

 Đưa tình nhân buồn bã ra về 

 Sầu un un lệ ứa đê mê 

 Nguyệt ơi bớ nguyệt tứ bề sáng soi 

 Trăng ơi! Khoan lặn non Đoài13 

 Để ta đưa người ngọc một hai chặng đường 

 Người thương ơi hỡi người thương 

 Dầu cho xa cách ta đừng quên nhau 

 Rưng rưng tay nắm chặt tay 

 Thuỷ chung ta giữ vẹn, có ngày gặp nhau.14 

 
  

3.3. Những điệu hò theo ngành nghề khác: 
 

Xã hội ngày càng phát triển, ngoài nông vi bản, một số 

ngành nghề thủ công truyền thống có phát triển, theo đó một 

lượng dân đinh, dân tráng trong làng bỏ ruộng theo nghề, cũng 

có người chọn nghề phụ sinh sống, có người chỉ lao động nghề 

phụ theo thời vụ nông nhàn. Tuy thế trong quá trình lao động 

vẫn có những điệu hò phản ánh các mối quan hệ của người 

dân Quảng Nam-Đà Nẵng. Thời hiện đại, những điệu hò vẫn 

được sử dụng trong quá trình phát triển. Chẳng hạn, sau đây 

là điệu hò giữa anh công nhân và cô nuôi dạy trẻ: 
 

Nam: -Khách hàng như cánh bướm bay sớm chiều 

Mua bao nhiêu bán bấy nhiêu 

Ra vô còn có đồng tiêu, đồng xài 

                                           
13 Non Đoài: cung Đoài, về phương hướng chỉ phía tây. Trời tây. 
14 Xem Hò khoan Quảng Nam-Đinh Thị Hựu-T/c Nguồn sáng dân gian. Số 3/2002. Tr 

23. Những điệu hò xứ Quảng - Trần Hồng – Nxb Đà Nẵng 2004. Tr 24. 



Ai biết mình, mình chẳng biết ai 

Loại hàng không có cánh (khó ai, khó ai)  

biết mình 

Hết giờ xách cái túi xinh xinh 

Từ cửa hàng lê bước với người tình 

  (người tình) khoẻ ru. 

Khỏi mất công bận bịu chậu xô 

Cái nghề thương nghiệp có cơ (có cơ) phát tài. 
 

Nữ:    - Nói răng sao thấy lạ tai, bực mình 

 Nghề nào phục vụ nhân dân 

 Cũng đều gian khổ góp phần kém chi 

 Thương nghiệp là nghề làm giàu 

  (làm giàu) cho nước 

  (làm giàu) cho dân.15 
 

 Hoặc như: 

  Tưởng giếng sâu em nối sợi tơ dài 

  Tưởng giếng sâu em nối sợi tơ dài 

  Ai ngờ (cái) giếng cạn,  

em tiếc hoài (tiếc hoài) sợi dây 

Con thoi đang đưa, có hay  

Hay chăng đường tơ đang đứt 

Khung cửi đang dệt có hay rằng 

Đứt một đường tơ 

Bấy lâu từng trải nắng mưa 

Bây giờ chừ mới cạn sâu  

(cạn sâu) tỏ tường 

                                           
15 Bài do  Phan Ngạn đặt lời cho ca cảnh Chiều thứ 7. 



Em trách ai uống nước Thu Bồn  

Mà nỡ đâu quên hết cội nguồn16 

      

3.4. Những điệu hò sông nước: 
 

Từ vùng quê ruộng đồng quanh năm 2 mùa lúa chín, ta đã 

gặp những điệu hò nẩy sinh từ lao động trên cạn. Nay, đến với 

dòng sông, con đò, xuống biển gặp những chiếc ghe bầu lênh 

đênh trên sóng nước. Bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng dài 150 

km từ cửa sông Hàn vào đến cửa An Hoà, biển rập rình qua 

Cửa Lỡ, Cửa Đại, các vùng sinh thái với nhiều vịnh, vũng nhỏ: 

Liên Chiểu, Nam Ô, Tiên Sa, Vũng Thùng. Mặt khác, xứ 

Quảng còn có các con sông lớn, nhỏ như Thu Bồn, Vu Gia, 

Trường Giang, Cu Đê, Cẩm Lệ, sông Hàn, sông Tiên, sông 

Tranh, Tam Kỳ, Bến Ván, An Tân, Ly Ly…tất cả đổ dồn ra 

biển. Tại các cửa sông là nơi người Quảng hợp lại đông thành 

chợ - chợ trên sông - thuyền ghe ra vào tấp nập ngày đêm. 

Trong điều kiện lao động trên sông nước đó đã cho ra đời 

những câu hò theo nhịp điệu thuyền chài còn để lại đến ngày 

nay. Ở đấy ta bắt gặp tình cảm của con người sinh sống trên 

đầu sóng ngọn gió, trên sông biển. Trên sông, có các câu hò 

gắn vào đời người ngư phủ trên những chuyến đò ngang, đò 

dọc: 
 

-Cây đa cũ bến đò xưa 

Dẫu không duyên nợ cũng đón đưa một đôi lời. 
 

-Ngó lại… quê mình (chớ) bởi em chèo thuyền 

Em chèo thuyền qua sông Cái 

                                           
16 Bài do NS Ngọc Kỳ viết lời cho vai diễn Cô thợ dệt yêu anh thợ máy. 



Em ngó lại quê mình 

Chim trên cành còn đủ cặp 

Huống chi mình lẻ đôi 

(Bởi) vì đâu mà đây với đó (đà) hai nơi 

Chiếc đò ngang bằng chiếc đũa 

Không một lời nhắn đưa 

Cây đa bến cũ đò xưa 

Người thương có nghĩa 

(Thì) nắng mưa ta vẫn chờ.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     Sông tôi chẳng có bóng thuyền 

                        Mong gì hứng gió những miền biển khơi 

 

 

 

 

Sau nhịp điệu mềm mại, thướt tha thong thả, sau sự dịu dàng 

của cô lái đò chèo thuyền lại có điệu hò trên những chuyến đò 

ngang. Không vội vàng lắm nhưng để vượt qua được giòng 

sông, động tác chèo nhanh hơn, rắn chắt hơn, thế nhưng trong 

giai điệu vẫn còn đọng lại chất nhẹ nhàng trên dòng sông 

phẳng lặng. Và, lúc ấy những người làm ăn sinh sống bằng 

nghề sông biển bước xuống sông nghe giọng chèo đua. 

 

 

 



 

 
               Chiếc đò ngang bằng chiếc đũa không một lời nhắn đưa (Ảnh: Tl) 

 
 

Khoan bớ hò khoan (nầy) 

Hò là hỡi hò khoan 

Quê em chẳng có thuyền (bóng thuyền) 

Mong gì (là gì) hứng gió 

 những miền (khơi) biển khơi  17                        

Tủi lòng em lắm người ơi 

Đừng ham (là ham) sông lớn 

Quên nơi (là nơi) xóm chài 

Hố khoan.  
 

                                           
17 Ý thơ của Lưu Trùng Dương. 



Ai đã ở và sinh sống trên sông biển mà chưa một lần bước 

xuống ghe mành. Dời chưn bước xuống ghe buôn. Sóng bao 

nhiêu gợn dạ buồn bấy nhiêu! Điệu hò trên sông, lúc thúc giục, 

vội vã, lúc lại khoan thai, nhưng ra cửa bể lại phải “ăn gió nói 

sóng”, “ăn to nói lớn” mới có thể vượt được biển rộng mênh 

mông, ra khơi đi lộng được. Tay chèo do đó mạnh hơn, thúc 

giục hơn, gấp gắt hơn. Tất cả lại thể hiện những khi người dân 

vùng sông biển tổ chức đua thuyền. 
 

  -Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng 

  Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi, 
 

  -Sông cạn lời nguyền không cạn 

  Núi lở non mòn,nghĩa bạn không quên 

  Đường mòn sớm xuống chiều lên 

  Dặn ai, ai nhớ đừng quên nghiã tình. 
     

  -Gió nam thổi xuống lò vôi 

  Ai đồn với bạn ta có đôi bạn buồn 

  Dời chưn bước xuống ghe buôn 

  Sóng bao nhiêu dợn, dạ em buồn bấy nhiêu 

  Ngồi dựa cột buồm gió thổi hiu hiu 

  Nước mắt ra ta chặm 

 bốn múi dây lưng điều không khô18 

  Nghĩ mối tình thảm thiết chừng mô 

  Chim trên non cũng ngóng, 

   cá dưới hồ cũng trông. 
 

-Anh chèo theo em, chèo bôn chèo bã 
                                           
18 Xưa, con gái xứ Quảng thắt lưng bằng dãi lụa màu hoa lý (xanh lục nhẹ) buông 2 mối. 

Con trai thắt lưng màu (hồng) điều, buông 4 mối. 



 Anh chèo theo em, đứt nhả quai chèo 

Khuyên em bớt lái, giảm lèo đợi anh. 
    

-Mưa tuôn gió tạt mặc lòng 

Anh em ta đoàn kết, gió giông ta không sờn. 
  
Có thể nói rằng, trên dòng sông, trên các bến đò, các dân 

chài  còn thể hiện tình yêu nam nữ trữ tình thông qua lao động 

nghề nghiệp mang theo một chút nôn nao, một chút buồn vui 

lẫn lộn. Một làn điệu hò trên sông chờ đợi nhau lại xuất hiện. 
 

Bớ đò… 

Tôi kêu đò sao không thấy con đò đưa 

Càng chờ càng đợi càng trưa hỡi đò! 

Người ta bảo 

Đi hay không bằng may đò 

Mà sao tôi cứ bị rủi ro 

Tôi tới bến đò không thấy con đò đưa 

Ngày đêm tôi đâu quản nắng mưa 

Băng rừng vượt suối kịp giờ ra quân 

Tưởng là thoả nỗi ước mong 

Người đà đến bến mà sông (mà sông) không đòBớ 

đò…19 

 

 

 

                                           
19 Nhạc sỹ Phan Ngạn đặt lời cho ca cảnh Đường ra phía trước. 



 
 
                        Dời chưn bước xuống ghe buôn 

       Sóng bao nhiêu dợn dạ em buồn bấy nhiêu 

                  Dựa cột buồm gió thổ hiu hiu 

        Nước mắt ra chàng chặm bốn múi dây lưng điều không khô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                     Ghe bầu Quảng Nam (Ảnh: Tl) 

 

 

4. Một số lễ hội theo một vòng đời: 
 

 4.1. Nhứt Phong Lệ mục đồng nhì Giáng Đông đấu 

vật: 
  
Nông nghiệp vẫn là nền sản xuất chính, chủ yếu của nhân 

dân xứ Quảng, do vậy người Quảng đã gắn bó với ruộng đồng, 

nông tang cày cấy là yếu tố quyết định tồn tại của mình. Trong 

quá trình phát triển làng xã có hệ thống, quy cũ, người xứ 

Quảng đã tỏ rõ bản lĩnh riêng của mình phản ánh trong phong 

tục, tập quán mới được hình thành từ khi đặt bước chân đầu 



tiên lên vùng đất mới. Chính những phong tục mới là đóng 

góp vào kho tàng văn hóa chung của dân tộc, góp phần làm 

nên cái chung phong phú đậm màu sắc dân tộc. 
 

 Chính thế, ngày nay khi ngang qua vùng đất Quảng, đến 

làng Phong Lệ thuộc xã Hòa Châu, nếu lắng nghe quá khứ thì 

quá khứ vẫn còn vọng đến hôm nay âm hưởng thiết tha và có 

lẽ cả những ngày sau nữa. "Nhứt Phong Lệ mục đồng nhì 

Giáng Đông đấu vật" là một tập tục lâu đời tồn tại trong nhân 

dân ở đây và đã trở thành niềm tự hào của họ, một niềm tự hào 

chính đáng. 

 -Thường cứ ba năm làng Phong Lệ tổ chức hát Mục đồng 

một lần, những năm không hát Mục đồng thì rước Thần nông. 

Lễ rước Thần nông bắt đầu tiến hành từ mộ thần về đình thờ 

Thần nông. Tương truyền rằng ngày xưa có một cụ già tóc bạc, 

râu dài như tiên, không biết cụ già từ đâu đến ở tại làng. Cụ 

đặc biệt gần gũi và yêu mến trẻ em chăn trâu và cụ cũng 

thường được trẻ em chăn trâu săn sóc nâng niu kính trọng như 

người thân thích. Lại nữa, kính trọng cụ vì cụ nói những điều 

linh nghiệm. 
 

 Về sau ông cụ chết tại một gò đất mà sau đó trẻ em chăn 

trâu gọi là cồn thần. Trẻ chăn trâu mai táng cụ, đắp cho cụ một 

nấm mộ. Mặc dầu cụ mất nhưng hằng ngày trẻ em chăn trâu 

thường đến gò chăm sóc mộ cụ, tỏ lòng thương tiếc cụ. Trẻ 

em chăn trâu nào có trâu đi lạc đến mộ nhờ cụ, khấn vái cụ vài 

lần, sau đó trâu sẽ trở về, khỏi phải đi tìm. Từ đó trở đi, trẻ em 

chăn trâu tin vào những linh nghiệm của cụ, tiếng đồn gần xa 



lan truyền đến người lớn - nhân dân - và sau đấy là mở hội 

rước Thần nông về làng Phong Lệ20. 
 

 Theo năm tháng, gò có mộ Thần nông trẻ em chăn trâu 

gọi là Cồn Thần21, địa danh nầy hiện còn ở Xóm Đồng (Phong 

Nam, Hòa Châu, Hòa Vang). Quá trình xuất hiện Thần Nông 

còn được kể rằng, ngày xưa có vị Thần Nông giáng xuống gò, 

tay cầm cờ, thường hay dạo chơi thân mật với trẻ em chăn trâu 

khắp đồng. Dân làng truyền nhau gò rất thiêng, ai qua đấy nếu 

quở, về nhà sinh bệnh mà chết, phải có lễ khấn vái mới qua 

khỏi. Người nào ngồi lên mộ thần là bị dính vào mộ không sao 

có thể gỡ được, cũng phải làm lễ xin mới được tha. Có người 

còn cho rằng hiện tượng trên chỉ xảy ra với người làng khác 

đến, còn với người làng Phong Lệ thì không, đặc biệt trẻ em 

chăn trâu thì không xảy ra việc gì. Vì những lý do trên nên gò 

Thần Nông đến nay vẫn quang đãng và trở thành nơi tụ tập 

chơi đùa của trẻ chăn trâu, đồng thời cũng là nơi dùng để rước 

lễ Thần Nông. 
 

 Việc rước lễ Thần Nông chủ yếu do trẻ em chăn trâu chủ 

sự, có sự giúp sức của các tộc trưởng trong làng. 

 Hằng năm vào tiết tháng 4, 5 ngày 1 âm lịch là rước lễ. 

Để chuẩn bị cho ngày nầy, làng Phong Lệ giao nhiệm vụ cho 

những trưởng tộc trong làng hoặc những người cày ruộng quân 

cấp làm kiệu, cờ, hoặc vận động những gia đình khá giả ủng 

hộ cơm, nếp, gà, vịt...Trẻ em chăn trâu tổ chức thành nhóm lo 

                                           
20 Chính thế mà trong câu hát gọi bò của trẻ em chăn trâu ngày trước  ở làng Phong Lệ có 

nhắc đến Thần nông: 

 ... Chớ nhảy băng đồng 

 Thần nông vặn họng... 
21 Cồn Thần có nền đá tự nhiên, mặt nghiêng, rộng 3-4 m2. 



mọi công việc từ rước lễ, ăn uống, dọn dẹp...rất có quy cũ, trật 

tự. 
 

 Cờ kiệu làm xong mang đến mộ Thần Nông rước thần về 

đình thờ. Trẻ em chăn trâu trong những ngày nầy được coi 

trọng, người lớn tuổi cũng phải phục vụ hết mình, xem như là 

nhiệm vụ phải thực hiện. 
 

   Tam niên nhứt lệ, cứ ba năm làng Phong Lệ tổ chức rước 

một lần vào các năm Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu. Chủ yếu của lễ  là  
rước kiệu Thần Nông chung quanh cánh đồng của làng Phong 

Lệ. Sau lễ rước có kèm theo hát giáo tuồng (hát bội) nên 

thường gọi là Hát Mục đồng.  

 - Đầu tiên là rước cờ dạo quanh đồng, lễ rước có hai hàng 

cờ, mỗi hàng 12 cây kèm theo  cờ của làng và lồng đèn. Việc 

làm cờ, làm kiệu được phân chia cụ thể cho các hộ dân Phong 

Lệ. Họ nào cũng phải góp công sức vào ngày hội của làng, qua 

các công đoạn làm cờ, kiệu cũng có phong trào thi đua tốt, 

xấu, vì thế nên tộc họ nào cũng cố gắng làm đẹp sao cho nổi 

trội hơn hết. 
 

 Cờ mục đồng màu đỏ có tua vàng, cán dài 4 mét, đỉnh cán 

vạt thành lưỡi giáo nhọn. Trang trí từ trên xuống gồm nhiều 

tầng: trái gàng, hoa bằng tre vót thành tua nhỏ. Bộ tứ linh long 

lân quy phụng làm bằng vải hoặc bằng giấy màu rực rỡ, có 

móc những mảnh giấy bạc lấp lánh. Một con rồng uốn thân 

ngậm vào đầu lá cờ, người xem trông vào lá cờ đã thấy công 

phu, chứng tỏ có sự chuẩn bị cả tháng rất chu đáo. Về lồng 

đèn thường là lồng đèn kéo quân có chức năng soi sáng về 

đêm và tạo cho cảnh trí thêm đẹp, lộng lẫy. 
 



 Trong quá trình rước thần, cờ Mục đồng đi sau kiệu Thần 

Nông, kèm trước và sau là hai hàng lồng đèn và hai hàng giáo 

mác. Những người khiêng kiệu, cầm cờ, cầm giáo đầu đội nón 

dấu (nón gõ), lưng thắc một dải lụa điều. Đi đầu là một trùm 

bành (còn gọi là trùm mục), tay cầm phèn la (sênh) đánh hiệu 

lệnh. Thường trùm đánh một hồi dài và lại ba tiếng lẻ, rồi cứ 

thế ba tiếng lẻ đánh dồn dập. Giúp việc có trùm chỉ, trùm phụ 

lo việc sắp hàng nhắc nhở nhau khi rước Mục đồng. Theo sau 

kiệu là đàn trẻ en chăn trâu, mặt mày lúc nào cũng tươi vui tở 

mở, đây là lực lượng được coi trọng nhất trong lễ hội. 
 

 Đi đầu Trùm bành xướng: 

 -Hô chúng mục đồng Phong Lệ ta, rước vua Thần Nông 

về làng Phong Lệ ta22. 
 

 Cả đoàn trẻ em chăn trâu và cả những người đi xem hội 

rước kiệu đều đồng thanh hô: 
 

 -Giả hạ! Giả hạ! 

 Trùm bành lại hô tiếp: 

 -Xin cho tốt lúa, tốt giao, vũ thuận phong điều, mừng reo 

một tiếng ! 

 Cả đoàn người đi theo đám rước trên cánh đồng Phong 

Lệ đồng thanh hô theo: 
 

 -Giả hạ ! Giả hạ ! 

 Trùm bành lại xướng tiếp: 

 -Tiếng của mừng reo ! 
 

                                           
22 Về lời hô nầy, chúng tôi có gặp một bản khác hô như sau: "...Rước vua Thần Nông về 

làng Phong Lệ ta..." 



 Cả cánh đồng lại hô đế theo trầm hùng như một dàn hợp 

xướng, âm thanh dội lên liên tục một hồi lâu: 
 

 -Giả hạ...ạ...ạ! Giả hạ...ạ...ạ!       

 Tiếng hô kéo dài lan tỏa sang các làng lân cận. Đoàn rước 

vừa đi, hai hàng cờ nhào lộn trên cánh đồng khô quang đãng, 

cờ tung bay trong gió nhộn nhịp, thanh bình, nghiêng qua đảo 

lại, nhịp nhàng. Hai hàng giáo mác nghiêng bên nầy, đỡ bên 

kia cổ vũ mãi không thôi. 
 

 Đi kèm đám rước có đội chinh cổ nhạc và phường bát âm 

hòa lên vang động khắp đồng, len vào tận lũy tre làng náo nức. 

Tất cả âm thanh trong lễ hội làm nức lòng già trẻ, gái trai 

không chỉ làng Phong Lệ, mà còn lan tỏa, kích thích những 

làng bộ chung quanh cũng bôn ba về dự xem lễ rước Thần 

Nông. Lễ rước đi khắp nơi, dạo trên đường làng, đường cái 

quan. Lễ rước Mục đồng năm 1936 vui nhộn đến tàu lửa cũng 

dừng lại để xem. Có lần vợ viên Bố chánh tỉnh Quảng Nam đi 

võng ngang qua cánh đồng đang giờ rước lễ, trẻ em chăn trâu 

ra lệnh xuống võng, người nầy không y lệnh, liền bị trùm phụ 

quất bừa, trẻ chăn trâu vây lấy võng, y phải bỏ võng tháo chạy 

thoát thân. 
 

 Sau mỗi đêm rước Thần Nông, cờ được đem về cắm hai 

hàng ở đình Thần nông. Đèn được thắp sáng suốt đêm.Đội 

giáo tuồng khẩn trương chuẩn bị cho công việc hát trong 

những ngày sắp tới. Bên ngoài khuôn viên đình Thần Nông 

người đông tấp nập, hàng quán được dựng lên bán nhiều món 

ăn nhà quê, dân dã. Các trò chơi giải trí hoặc lấy hên xui qua 

các loại bài: tào cáo, xóc dĩa... diễn ra tấp nập. 
 



 Ba ngày rước Thần Nông người đông như hội, có người 

từ trên nguồn xuống, từ trong ra, biển lên, ngoài vào tụ lại tại 

làng Phong Lệ để coi rước lễ. 

 

 Đêm thứ ba mới là đêm chính thức rước Thần Nông. Giờ 

Tý xuất hành từ đình Thần Nông, đi giữa là kiệu, hai hàng cờ 

hai bên, đến chiêng, trống, nhạc. Đoàn người đến mộ Thần 

Nông (Cồn Thần) khoản giờ Mẹo. Trùm bành (thường là Lý 

trưởng) đứng ra thay mặt đám rước và tinh thần người làng 

Phong Lệ gieo âm tín bằng hai đồng tiền để biết rằng thần đã 

giáng hay chưa. Khi cảm nhận rằng thần đã giáng rồi, một hồi 

phèn la nổi lên, Trùm phụ, Trùm chỉ lo việc sắp lại hàng ngũ 

cho được chỉnh tề, trang nghiêm. Trống lệnh (cổ) cất lên, kế 

là ba hồi chiêng trống và phường nhạc cổ bát âm tấu lên, 

thường là bát âm với điệu Kim tiền phấn khởi, mừng vui, rồi 

nhạc chuyển dần sang điệu Lưu thủy trang nghiêm. 
 

 Hiệu lệnh ba tiếng phèn la gõ lên là báo hiệu sẵn sàng. Vị 

Trùm bành xướng lớn: 
 

 -Rước vua Thần Nông về đồng Phong Lệ ta ! 

 Cả đoàn người hô theo 
                                     Cờ Mục đồng (VVH) 

 

 -Giả hạ !... 
 

 Trùm bành xướng tiếp: 

 -Hô chúng Mục đồng Phong Lệ ta ! Xin cho tốt lúa tốt 

gieo, vũ thuận phong điều, mừng reo một tiếng ! 

 Đoàn Mục đồng hợp xướng reo to: 
 

 -Giả hạ...ạ....ạ...! Giả hạ...ạ...ạ...! 



 Tiếng reo lại tiếp tục 

vang xa âm hưởng trầm 

hùng phấn chấn hàng ngàn 

người dự hội.Đoàn người từ 

mộ Thần Nông di chuyển về 

đình thờ Thần Nông, đoàn 

Mục đồng nối theo nhau 

diễn qua đồng làng tiến dần 

về hướng đình. Tiếng phèn 

la, tiếng trống cái, trông lịnh, 

trống con cùng hòa với đội 

nhạc cổ bát âm tạo nên một 

không gian lễ hội hoành 

tráng. 

 

 
 

 Tiếng "xập xả" đều đều gây nên ấn tượng nhịp nhàng sắc 

nhọn. Suốt cả đêm, đoàn rước thần đi suốt cánh đồng Phong 

Lệ, không có một đám ruộng nào mà đám rước thần không đặt 

chân đến. Kiệu thần đi vào thửa ruộng nào, chủ nhân của ruộng 

cho là có hên lắm, thần sẽ giúp để có một mùa bội thu. Do đi 

khắp đồng nên đoàn rước thần về đến đình là sắp bước sang 

đầu giờ dần (tờ mờ sáng hôm sau). Ngay tại sân đình cử hành 

lễ an vị. An vị xong là lễ vọng. Đang khi lễ vọng tiến hành thì 

vị Hội chủ tắm cho trâu bò hoặc heo làm vật hy sinh,23 chuẩn 

bị giết để tế thần cầu xin cho năm đến làng Phong Lệ được 

                                           
23 Nếu hạ hai con vật để tế thần, dân làng  gọi là con hy con sinh, nếu chỉ hạ một con gọi 

chung là con  hy sinh. 



mùa, no đủ, vũ thuận phong điều. Trong lễ tế thần, văn tế có 

đoạn viết:" Khắc xương khuyết hậu, hữu khai tất tiên, thiệt vi 

dân thiên minh triêu vu dĩ tọa cả...Điền vô bách bá, hân hách 

cốc chi dụng thành, hỷ kim canh tác phàm manh.". 
 

 Sau lễ rước Thần Nông về làng Phong Lệ, dân làng như 

được tiếp thêm sức mạnh, tin tưởng hẳn lên vì có vua Thần 

Nông giúp đỡ cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng no đủ. Theo 

sau lễ rước thần là mùa lúa đến, nhân dân làm lễ "hạ điền", sau 

một tháng gieo cấy xong lại có lễ "hạ điền", đấy là thời kỳ 

nông nhàn của nông dân.Sau vụ gặt mùa chính, nhân dân 

Phong Lệ nói riêng và Hòa Vang nói chung có lệ cúng "cơm 

mới", "xôi mới" dâng lên tổ tiên ông bà. 
 

  Xứ Quảng Nam là vùng nông nghiệp, nên sinh hoạt liên 

quan đến nghề nông được xem trọng, lễ Rước Mục đồng ở 

làng Phong Lệ ngày trước là một trong những hình thức coi 

trọng nghề nông. Thông qua lễ rước Thần nông, giá trị người 

nông dân được nâng cao cùng với giá trị lao động và sản phẩm 

của họ làm ra. Hệ tư tưởng phong kiến thường xem khinh 

những người lao động nặng nhọc, trong đó lao động chân lấm 

tay bùn không loại trừ, mà hạng thấp nhất trong giới chân lấm 

tay bùn nầy là giới chăn trâu. Vì thế có bao giờ giới chăn trâu 

được ngồi tại đình làng trong những ngày lễ hội, vậy mà đến 

Phong Lệ trong những ngày rước lễ Thần nông, mới thấy trẻ 

em chăn trâu được xem trọng, được phục vụ, có quyền phát 

huy quyền làm chủ của giới mình trong việc điều hành công 

việc. Điều nầy nói lên vị trí của người nông dân lam lũ và trẻ 

em chăn trâu trong ước mơ cởi bỏ giai cấp trong xã hội phong 

kiến đương thời. 



 - Sau lễ rước Thần nông lại có hát giáo tuồng, ở làng 

Phong Lệ trong quy trình nầy gọi chung là Hát mục đồng. Hát 

làm tăng thêm tinh thần cho ngày hội ở làng Phong Lệ, góp 

phần hình thành một phong tục mới mang sắc thái địa phương 

vùng đất Quảng. Đây là một tập tục lâu đời còn ghi dấu ấn lại 

đến nay. 

 

 Yêu cầu để có hát bội thường nhắm vào các chủ điểm: 

 -Làm đình, chùa xong không xảy ra sự cố gì thì hát mừng. 

Hoặc, 

 -Khẩn cầu việc gì đấy cho làng về sau có kết quả thường 

tổ chức hát để "tạ", cũng được xem là hình thức trả lễ cho lực 

lượng siêu nhiên. 

 -Cũng có khi đến lệ thì hát, cứ vài ba năm tổ chức một 

lần, cứ vậy theo lệ lặp đi lặp lại trong nhân dân. Ở làng Phong 

Lệ hát bội sau rước Mục đồng đã trở thành lệ cứ ba năm tổ 

chức một lần và những năm Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu. 
 

 Ngày xưa buổi hát không đơn giản và phổ biến như bây 

giờ, không phải cứ ai khá giả muốn tổ chức cuộc vui là thuê 

gánh hát về hát tại đình hoặc ngay tại sân nhà mình được. Phải 

theo lệ làng quy định, trước khi hát có họp hương lý cùng nhân 

dân trong làng đồng ý xong mới có thể thuê gánh hát về làng 

(trừ khi hát theo lệ). Kế đến là phân công chịu trách nhiệm 

từng mặt cả việc chi phí cho hát bội, bầu bồi bái (tức ông cầm 

chầu). Người cầm chầu phải có đạo đức tốt, phải con cháu nhà 

tộc lớn, họ to mới đủ điều kiện và uy tín làm người cầm chầu. 

Sau đấy mới mời gánh hát về tựu rạp, chọn tuồng để diễn. Việc 

chọn tuồng là hết sức quan trọng vì nếu không phù hợp với 



nguyện vọng của làng thường bị dân làng phản ứng, không 

ủng hộ. Do vậy, chọn tuồng để diễn là một trong những khâu 

quan trọng bậc nhất của Hát mục đồng ở làng Phong Lệ. 

 Đúng giờ đã chọn, gánh hát tựu rạp.  

 

 
Tác phẩm của VVH (Ảnh: VVH) 

 

 Rạp được làm trước sân đình bằng tre gốc, gốc tre trở 

ngược lên trên còn ngọn thì chôn xuống đất24. Công đoạn treo 

phông, màn được gọi là trướng thành, cùng với trướng thành 

là đặt bàn tổ hát bội. Bàn tổ được phủ khăn điều để một bên 

rạp hát. 
 

                                           
24 Theo các cụ ở làng Phong Lệ cho biết , gốc tre được đưa lên trên có ý nghiã rằng: đào, 

kép hát tuồng do phân vai cha có thể đóng vai con và ngược lại. Có khi con đóng vai công 

chúa, nữ hoàng, mẹ đóng vai nô tỳ, nông dân hạ cấp...Khi hát con gọi mẹ, cha phải bẩm 

thưa, dạ...Vì thế mà khi làm sân khấu cho rạp hát có tục trở đầu tre nhằm biểu hiện không 

chấp nê khi sắm vai hát.  



 Mọi việc chuẩn bị xong đâu đấy, kế là lễ cúng tổ sư ngành 

hát bội và cúng âm hồn, xứ đất. Trước  bàn hương án người ta 

đạt một cái trống lớn, phủ khăn đỏ trên mặt trống. Trống được 

đặt trên một cái giá ba chân, còn dùi đánh trống được trịnh 

trọng hơn, đặt trên bàn án của đình. 
 

 Bắt đầu là lễ "xây chầu", vị hương lý và mọi người dự lễ 

hội mặc quần trắng, áo dài đen, đầu đội khăn nhiễu đượng 

đứng thành hai hàng quay mặt vào bàn án thực. Theo lời 

xướng, chiêng trống gióng lên ba hồi liên tục rồi cứ thế mà 

đánh. Đội nhạc cổ bát âm hòa lên bài Tam luân cửu chuyển. 
 

 Ông bồi bái (chủ sự), mặc áo rộng, đầu đội mão chân đi 

hia tiến vào đình đến trước bàn án, trịnh trọng hai tay nâng dùi 

trống nằm ngang trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đi ra sân khấu 

đến trước bàn án vái ba vái rồi theo hướng đã quy định có đặt 

chiếc trống chầu và đứng trước trống 3 mét. Xướng truyền báo 

cho đội hát chuẩn bị sẵn sàng để hát. Bồi bái cầm dùi trống 

khoán xuống đất, nơi ông sẽ đứng đánh trống, đoạn bước vào 

ngay chỗ khoán, kế đến là khóa trên mặt trống,25 dùng dùi 

                                           
25 Bài khoán trên mặt trống như sau: Tiên họa tứ tung, Hậu họa ngũ hoành, (Trước họa 

bốn dọc, Sau họa năm ngang), sau đấy là hình thức khoán: vẽ khoán, vòng ba vòng , phược. 

Nay không còn sử dụng. Dị đoan! Chúng tôi ghi lại đây nhằm biết được tục xưa. Trong 

công trình nghiên cứu lịch sử Xứ Đàng Trong, Li Tana viết: “Người Việt Nam đã bị chi 

phối rất nhiều bởi phong tục của người Chàm. Sống trong vòng ảnh hưởng của bùa, phép, 

thư, ếm rất linh ứng, người Việt tự bắt buộc phải theo các tục lệ hoặc phương thức thờ 

cúng của người Chiêm Thành”. Lê Quang Nghiêm trong sách Tục thờ cúng của ngư phủ 

Khánh Hoà, bàn về việc thờ cúng Lỗ Lường (yoni) nơi người Chăm, có nghĩa là bộ phận 

sinh dục của nữ và Bộ Đồ (linga) nơi người Việt ở Khánh Hoà. Dẫn theo Li Tana - Xứ 

Đảng Trong – Nxb Trẻ, 1999. Tr 196. Và, Chu Thuấn Thuỷ đến Đàng Trong năm 1657 

ghi lại: “Nhưng tại sao chư quân từ trên xuống dưới lại cứ đến đòi xem tướng số…Người 

coi tướng (tưởng sỹ), người xem sao (tinh sỹ) đông biết bao nhiêu mà đếm cho hết! Trong 

tứ dân và chín học phái, họ (người coi tướng và người xem sao) là hạng người thấp hèn 

nhất. So họ với nhà Nho có đức nghĩa, khác xa một trời một vực, như đen với trắng, như 



trống khỏ trên mặt trống rất khẽ 7 tiếng,26 rồi đưa thẳng tay, 

miệng đọc chú đánh một dùi thật nặng vào mặt trống đang còn 

phủ chiếc khăn điều. Vừa đánh trống, vừa dùng tay nắm lấy 

khăn điều quấn dùi trống, vừa đánh vừa quấn, miệng lâm râm 

lời chú của bài phú xây chầu. Mỗi tiếng phú đi kèm một tiếng 

trống. Ba câu phú ứng với ba hồi trống, hồi trống dài hay ngắn 

là do bài phú xây chầu quyết định.27 
 

 Trống dứt, ông bồi bái tháo khăn điều quấn tượng tổ 

ngành hát bội, cùng lúc quay mặt tượng nhìn thẳng vào bàn án 

đình. Kịp lúc học trò gia lễ xướng Phụng tiến ca viên. Nghe 

tiếng trống và lời xướng, tất cả đào kép của gánh hát sau sân 

khấu dạ một tiếng đồng thanh thật lớn, rập ràng hòa theo âm 

thanh tấu lên của trống, chiêng, phèn la và phường nhạc cổ bát 

âm. Đội nhạc cổ bát âm chuyền sang điệu Khai trường. Chủ 

                                           
nước với lửa, hoàn toàn tương phản”. Chu Thuấn Thuỷ - Ký sự đến Việt Nam năm 1657 

- Hội Khoa học lịch sử Việt Nam – 1999. Tr 56. 
26 Khẽ rất nhẹ 7 tiếng trên mặt trống theo vị trí 7 ngôi sao trong chùm sao Bến lái. Người 

xây chầu vừa đọc vừa khẽ: Nhứt ngũ thất trực như huyền, Nhị tứ lục diệt kham biên 

(1,5,7 thẳng như (cái) dây, 2,4,6 cũng thẳng, quay trở lại 3). 
27 Bài phú xây chầu: "Tứ tung ngũ hoành 

         Ngô đương xuất hành 

         Võ vương vệ đạo (Võ vương Nguyễn Phước Khoát) 

         Đương ngô giả tử 

          Bối ngô giả vong 

         Cấp cấp như luật lịnh" 

 Dịch: 

         Bốn dọc năm ngang 

         Ta đang làm việc 

         Võ vương hộ vệ ta 

         Trước mặt ta thì chết 

         Sau lưng ta phải bị diệt 

         Mau mau như luật lịnh (của ta). 

   

 



bái đánh ba tiếng trống, rồi sáu tiếng tiếp theo, đấy là hiệu 

trống Lôi tam Lôi lục là tín hiệu báo cho đào kép hóa trang. 
 

 Trống dừng lại ở đây, chủ bái vẫn còn đứng trước trống 

chầu, lúc bấy giờ đội nhạc cổ bát âm chuyển sang điệu nhạc 

Nghinh. Điệu nhạc Nghinh, một mặt nhinh những thần linh 

đanh thờ tại đình, mặt khác được hiểu nghinh những đại diện 

Tổng, Hạt, Xã, Làng ... đến dự lễ hát. 

 Tiếng trống Lôi tam, Lôi cửu giục lên là dấu hiệu có ý 

nghĩa báo hỏi đào kép sau sân khấu đã chuẩn bị xong hay chưa. 

Nếu đào kép đã chuẩn bị xong thì trả lời lại bằng hiệu trống 

Lôi tam lôi lục, nếu chuẩn bị chưa xong thì chưa đánh trống 

trả lời. Nhạc bát âm chuyển theo các làn điệu hát ca (theo 

tuồng). Để chuẩn bị hát, có hai kép hát đã hóa trang theo vai 

bước ra thủ lễ bốn bái trước bàn án thờ tổ ngành hát bội. Xong 

lễ, bồi bái đánh  khen thưởng bằng ba tiếng trống, kèm với một 

ít tiền. 

 Bồi bái đến lúc nầy mới được ngồi xuống ghế đã đặt sẵn 

trước trống chầu. 
 

 Tiếp đến là cử hát lễ mở màn cho buổi hát, một kép đại 

diện cho cả gánh hát bước ra sân khấu và hát: 
 

 -Cá phơi vi giỡn nguyệt 

 Chim xòe cánh hưởng sương 

 Mừng nay quốc phú dân cường 

 Phỉ bấy phong điều võ thuận. 



 

 
                                

                              Ảnh minh họa (VVH) 

 

 Thường, trong một 

buổi hát bội trước sân 

khấu có đặt hai trống 

chầu, bên phải của sân 

khấu là chầu Cái, bên trái 

là chầu Lèo. Chầu Cái chỉ chủ bái và các già làng của địa 

phương có tổ chức hát bội mới được đánh, còn chầu Lèo dành 

cho thứ dân, quan khách hoặc người từ xã lân cận mộ điệu đến 

xem thì có thể đánh chầu Lèo. Khi đào kép hát hay, người bốn 

phương mộ điệu đến xem muốn đánh trống phải liên hệ Ban 

tổ chức để mua thẻ, một người mua bao nhiêu thẻ cũng được, 

đoạn dùng thẻ đó thế tiền ném lên sân khấu để được đánh 

trống, hết thẻ gác ngang dùi trên trống, nhường cho người 

khác. Đào kép nào nhận được thẻ, giao lại thẻ cho Ban chủ sự 

để nhận tiền thưởng của người xem. 
 

 Trước khi kết thúc một đêm diễn phải có đoạn hát "Định 

đô", thường nội dung của đoạn định đô là phải giết cho được 

nịnh thần hoặc dẹp xong quân giặc ngoài biên tái hoặc dẹp yên 

hiềm khích bất hòa trong triều chính. Sau câu hát định đô, màn 

khép lại, chầu bãi một hồi trống thật dài. 
 

Cùng với làng Phong Lệ xưa, người dân làng Giáng Đông 

(cạnh Phong Lệ) lại tổ chức đấu vật (còn gọi là hát vật, sau đó 

hãy đi xem hát mục đồng (tức hát bội tại đình thần). Người 

dân vui vì mùa vụ có năng suất cao, việc nông tang đang độ 



nông nhàn, hưởng ứng tinh thần lễ hội Mục đồng trong xã, các 

vị già cùng thanh niên trai tráng trong làng tập trung tại một 

khoảng đất trống cách đình làng Giáng Đông không xa và tổ 

chức cho các vị già trong  làng thi đấu vật. Để mở màn cho lần 

thi đấu vật, dân làng cử hai cụ già nhất làng ra sân vật trước, 

như là lệ khai mạc cho cuộc vui trong năm. Sau các cụ là thanh 

niên trai tráng thi thố tài năng, sức mạnh có tính phụ hoạ cho 

sinh hoạt đấu vật của các cụ già. Trong đấu vật, ai thắng cuộc 

sẽ được cấp cho một sào ruộng công loại  nhứt đẳng điền  để 

cấy cấy trong vòng ba năm, đến khi giáp quận lại trả lại cho 

làng nếu lần thi liền kề bị thua trong cuộc đấu vật.  
 

Nay, tập tục nầy đã không được tiếp tục, một mặt do cuộc 

sống dần chuyển đổi cho phù hợp, người ta không còn ham 

thích loại hình dân gian nầy nên theo năm tháng cùng với 

Phong Lệ mục đồng, Giáng Đông đấu vật cũng không còn duy 

trì nữa. Mặt khác còn do cảnh chiến tranh thực dân Pháp, đế 

quốc Mỹ đã tàn phá hết thảy những điều kiện để có thể duy trì 

lễ hội. Đến nay, lễ hội trên gần như đã thất truyền, chỉ một số 

rất ít các cụ già tại làng Giáng Đông, Phong Nam còn nhớ 

không rõ ràng trong ký ức của mình. Thêm, người dân quan 

niệm rằng cụ già nào đấu vật trong buổi khai mạc mà thua, thế 

nào trong năm cũng qua đời. Chính đó, các cụ không hăng hái 

khai cuộc, thanh niên nam nữ không còn điều kiện để tổ chức 

được khi mà các cụ không còn hưởng ứng.  

 

 4.2. Lễ hội rước hến: 
 

Ở xứ Quảng, nghề cào hến và lễ hội rước hến thường diễn 

ra trên các con sông lớn như Thu Bồn, Vu Gia…hay trên một 



con sông nhỏ gần cửa sông như Cẩm Lệ chẳng hạng. Những 

nơi ấy có môi trường thuận lợi cho con hến phát triển. Thế nên

 bên cạnh nghề nông, người Đông Bàu có con sông Cẩm 

Lệ chạy ngang qua làng, một số dân vùng ven có thêm nghề 

sông biển. 

 

 
Đua ghr nữ (St) 

 

 Đi ngang qua vùng Phong Nam, ghé đến Đông Bàu (xóm 

hến ngày xưa) vẫn còn nghe nhân dân ở đây nói về một 

phương thức lao động sinh sống của mình, đó là nghề cào hến. 

Nhân dân xóm hến một năm có đến hai nghề, nửa năm đầu 

dành cho hến, nửa năm sau là cày cấy nông tang. Vậy mà ngày 

xưa nếu như đến đấy vẫn hình dung được cuộc sống còn 

nghèo. Vùng ven sông, mái nhà làm dốc hơn, thấp hơn để 

chống bão. Đa số là nhà tranh với chi chít những mối buộc 

bằng mây giữ chặt rui mè, trên nóc lại chèn thêm những cây 

tre tạo nên những đường viền nhằm đè mái tranh cho khỏi tốc 



khi có gió lớn từ sông Cẩm Lệ  thổi lên. Có thể nói, đấy là 

dáng vẻ riêng của nhà tại Đông Bàu. Mỗi ngôi nhà núp dưới 

một cây đa to, nhiều nhất là núp dưới những hàng tre. Núp 

dưới tre để chống bão, bão nhiệt đới ít khi thổi vào vùng nầy, 

nhưng phần nhiều vẫn là gió, có khi gió to. Tre vừa chống 

nóng, chống bão cũng còn góp phần làm cho xã hội an toàn. 
 

 Nghề hến là một trong những nghề khá vất vả tại đây, bởi 

thường xuyên ngập lặn ngâm mình trong nước để cào hến. Hến 

cào được gánh ra chợ Phong Lệ họp ở đầu Cầu Đỏ để bán đổi 

gạo và các nhu yếu phẩm khác. 

 Bài vè sau đây còn lưu hành trong dân gian: 
 

  Sinh ra nghề hến thậm hay 

  Cái ruột cũng bán 

  Cái vỏ cũng bán 

  Đến tro cũng có tiền 

  Vợ ở nhà đi bổi cho siêng 

  Chàng chẻ tre bện nạo liên miên cả ngày 

  Cào sưa chí những cào dày 

  Lấy mây bện lại, công rày trường công 

  Ăn nhờ một chút dưới sông 

  Đàn bà đi bán, đàn ông đi cào 

  Nửa đêm thức dậy lao xao 

  Bà đâu cháu nấy, chồng nào vợ đây 

  Gà gáy đầu lửa đỏ một dây 

  Chồng sàn, vợ đãi, con cầm cây chụm lò 

  Hai bên những gióng với vò 

  Nghề nầy không đói đâu mà lo 

  Ông gia cào, thằng rể nạy 



  Con dâu gánh chạy 

  Hỏi ai mua hến hay không 

  Nghề nầy bén tợ như bông 

  Làm một ngày hai chảo hến không đủ 

     công thuốc, chè 

  Mấy lời anh dặn em nghe 

  Thịt heo, bánh đúc, muối mè làm lơ 

  Tiết đông thiên vào dựa trong bờ 

  Trên lạnh, dưới lạnh mắt mờ da ngăm. 
 

 Con hến ở đoạn từ ngã ba sông, nơi có miếu Một (Mỹ 

Thị)28 ngược lên đến vùng ba ra An Trạch (Hòa Tiến), có đến 

một đoạn dài 10 km đường sông. Con hến thích nghi với vùng 

nước lợ. Do thế, về mùa khô nước mặn theo đường sông lên 

dần, có năm lên đến ba ra An Trạch,29 con hến cũng theo nước 

mà sinh sản, dần thích nghi với môi trường. Đời sống của hến 

là thế nên ở Đông Bàu, nghề hến tấp nập nhất vào khoảng 

mùng 10 tháng 1 đến 10 tháng 7 âm lịch hằng năm, cao điểm 

có năm tập trung từ tháng 3 đến tháng 6. Sáu tháng làng Đông 

Bàu vào đợt cào hến, mọi công việc nông tang gác lại, dành 

thời gian cho nghề sông biển. 

 Con hến theo vùng nước lợ mà sinh sống và phát triển, 

chính thế, vào tháng giêng đầu mùa hến, người dân Đông Bàu 

phải bơi ghe ra tận Gảnh30 - vùng ngã ba sông  -  (Người Đông 

Bàu thường nói: “ ra đến tận Gảnh ngoài Hàn” ). Ở vùng sông 

nầy, đầu mùa hến thường là hến Xéo. Hến Xéo nhỏ chưa ngon, 

                                           
28 Miếu Một: Nơi thờ Nguyễn Phục tại Ngã ba sông Cổ Cò, Cẩm Lệ, sông Hàn. Nay không 

còn. 
29 Ba ra An Trạch: thuộc xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Tp Đà Nẵng. 
30 Gãnh: gành=chỗ bờ biển hay bờ sông cao và nhô ra phía trước. 



là loại hến còn sót lại của mùa năm trước theo nước lợ về tụ 

tại đây. Ở đấy con hến sống đợi chờ suốt 6 tháng mùa mưa để 

đến tháng giêng khi mùa khô là bắt đầu là sinh sản. 
 

 Tháng hai đến tháng ba, nước sông Cẩm Lệ cạn dần, con 

hến cũng theo đó mà lên cùng với nước lợ. Quá trình di cư, 

hến phát triển nhanh chóng nằm sắp lớp dưới lòng sông, bám 

vào rong rêu mà sống. Càng ngược lên, hến lớn dần và tròn 

trịa, vỏ có màu xám pha vàng, ruột hến đầy đặn. Giai đoạn nầy 

con hến đạt chất lượng nhất trong mùa. Tháng 5,6 có khi con 

hến lên đến tận cây da dù ở Chu Bái, Lạc Thành (Hòa Phong-

Hòa Vang) để phù hợp với môi trường sinh sống. Tại đây hến 

đổi màu, có màu sậm đen, thân hến lớn hơn. 
 

 Hến vùng nầy cũng là hến cuối mùa, lạt lẽo gọi là hến 

Trâu. Thời gian nầy thường có những trận mưa giông đổ vào 

chiều, nước từ nguồn xuống xiết, đẩy hến lùi dần đến tận cửa 

sông. Hến Trâu không xuống kịp thường chết giữa dòng nước 

bạc. 

 



Gốm Thanh Hà (St) 
 

 Đầu tháng 7, nhân dân xóm 

hến gác xếp dụng cụ hành 

nghề cào hến, chuẩn bị 

chuyển mùa sang ruộng, rẫy. 

Trước khi gác dụng cụ, nhà 

nào ở Đông Bàu cũng có tục 

tạ sông. Lễ tạ sông giữ lệ 

đúng ngày 10 tháng 7 âm lịch 

hằng năm. 
 

 Nghề hến có sự phân công 

nhau trong quá trình sản 

xuất. Mỗi người một việc 

đảm nhiệm từ đầu đến cuối. 

Cứ theo bài vè ghi lại không 

gian, thời gian, nơi chốn khi tiến hành cào hến thì đủ biết rằng 

nghề hến bận rộn biết bao. Không kể ngày đêm, cứ tranh thủ 

theo nhịp điệu lên xuống của thủy triều, nơi giao lưu giữa nước 

mặn và nước ngọt để hành nghề. Điều kiện tự nhiên như thế 

nên cả xóm Đông Bàu lao động khẩn trương trong mùa hến. 
 

 Quá trình làm hến phải chuẩn bị bổi31 đun, việc nầy giao 

cho một người chịu trách nhiệm và thường không thay đổi. Lại 

có người chuyên lo bện dụng cụ dùng để nạo, thường những 

người có khả năng mây tre làm chủ chốt. Công việc đun lửa 

giao cho con cái trong nhà đảm trách. 
 

                                           
31 Bổi:củi đun. 



 Sau một, vài hồi cào hến, ghe đầy hến, cập bờ, người gánh 

ra chợ bán, người xúc đổ vào chão nấu chín đãi lấy ruột cho 

vào vò thong thả sẽ bán sau. Tất cả các thao tác trên là cả một 

dây chuyền trong sản xuất. Nếu không tổ chức tốt, có thể dẫn 

đến thất thu. Một ngày cào được hai chão hến đã là năng suất. 

Mùa hến đến, cảnh ban đêm dọc theo bờ sông bắt đầu từ gà 

gáy đầu đã thấy đèn đuốc sáng trưng. Cảnh tấp nập diễn ra trên 

bến dưới thuyền, đâu cũng vang lên tiếng gọi lao xao nhộn  

nhịp. 
 

 Người dân Đông Bàu trước khi tiến hành cào hến thường 

có lệ là tổ chức rước hến, sau đó mới đưa ghe thuyền và dụng 

cụ xuống sông. Lễ rước vào ngày 10 tháng 1, sáu tháng sau 

đến mùng 10 tháng 7 là lễ tạ sông. Đây là tục lệ tiến hành đúng 

như quy định của xóm. 

 Lễ tiến hành một lần vào tiết mùa xuân, khí trời còn se 

lạnh, có năm gió bấc vẫn còn thổi lơ phơ. Nước sông Cẩm Lệ 

lờ đờ, vận tốc dòng chảy chậm dần. Mùa hến bắt đầu. Lễ rước 

tiến hành. 
 

 Trước khi cử lễ vài ngày, cả xóm Đông Bàu chung sức 

kết hai ghe làm một, trên ghe trang trí đẹp mắt, có đến 6 cây 

cờ xéo (cờ rìa) đủ màu: xanh, đỏ, trắng, vàng, đen...cắm hai 

bên thành ghe. Quanh thành ghe trang trí các loại mô hình: 

khủng long, thủy long, cá ngựa, hến, sò...Tất cả kết bằng lá 

dừa, hoặc bẹ chuối, cây ngâu, chè tàu...sao cho đẹp mắt là 

được, trông như một chiếc thuyền hoa rực rỡ giữa sông. 
 

 Trên ghe, người ta ghép, đặt một cái bàn có hương án, bài 

vị. Lễ rước có cử chánh bái, tư lễ, trống, chiêng đi kèm. Ghe 



rước xuất phát từ xóm hến, ngược dòng đến An Trạch, sau đó 

quay xuống tận miếu Một32-vùng ngã ba sông- đoạn, quay lại 

xóm hến và lễ chấm dứt tại đây. 
 

 Trên đoạn đường dài 8 km đường sông, ghe đi chậm, 

trống, chiêng cử đều nhịp. 
 

 Sau lễ rước, xóm Đông Bàu xuống sông bắt đầu cho mùa 

cào hến. Lễ rước hến ở Đông Bàu cũng như một số địa phương 

khác tuy có khác về hình thức, song qua đó thể hiện yếu tố tự 

lực, tự cường lại vừa có giá trị tinh thần của người dân Đông 

Bàu, vì sự sinh tồn của nhiều thế hệ. Tục rước hến đã trở thành 

dấu ấn đậm nét trong nhân dân (nay không còn nữa), trở thành 

phẩm cách của Đông Bàu (Hòa) tự khẳng định bản lĩnh của 

mình như “Phong Lệ mục đồng, Giáng Đông hát vật”. Chính 

vì con hến nên khi ngang qua vùng Phong Nam ta vẫn còn 

nghe được câu hát một thời: 
  

                  Ai về Phong Lệ thì về 

         Phong Lệ có nghề bán hến nuôi trâu33. 
 

 4.3. Lễ hội cầu ngư: 
 

 Lễ hội xuất phát từ tục thờ cúng cá Ông (cá voi, cá mập 

nói chung) của các ngư dân miền biển người Việt. Tập tục nầy 

gắn liền với cư dân miền biển từ Quảng Bình vào Mũi Cà Mau, 

đến tận Hà Tiên. Lễ ảnh hưởng sắc thái cổ truyền của tục thờ 

                                           
32  Trong dân gian có câu ca rằng: Chim kêu miếu Một, gà gáy giếng đôi. Nhứt thốn tâm hà 

khắc vô do. Ra về vừa tới bến đò. Bâng khuâng nhớ lại mấy câu hò nữ nhi. Chú đò ơi bớt 

ngủ một tí tì ti. Tống nhơn lưu phước đưa tui đi về nhà...Miếu Một tại ngã ba sông Cẩm Lệ 

- Cổ Cò - Sông Hàn. Tương truyền miếu thờ Nguyễn Phục.  
33 Có lúc đọc: Phong Lệ có nghề bán hến mua trâu. 



thần sóng biển Pô Riak của người  Chăm Pa, cúng thần Pô 

Inugar được quan niệm là hiện thân của cá voi đã được cư dân 

người Việt tiếp thu trong quá trình tiếp biến văn hoá. Theo 

quan niệm dân gian miền biển, cá ông là loài cá đầu đàn của 

các loài ngư nên chỉ huy các loài cá hiền lành nhằm mục đích 

chống lại các loài cá độc khác. Tuy chiến thắng nhưng cá Ông 

bị chết, do đó cư dân miền biển thờ Ông, Ông sẽ phù hộ cho 

những lúc đi biển, Ông cứu người, cứu thuyền bè khi gặp nạn 

trên biển.34 Người dân tin: 
 

  Dậm chân ba tiếng kêu Ông 

  Ghe tôi xiêu dạt sao không thấy về 
 

 Về tính chất, lễ hội cầu ngư là lễ cầu mùa, cầu được sự an 

lành nghề nghiệp. 
 

 Vùng Quảng Nam dọc theo miền biển, nơi đâu có cư dân 

sống bằng nghề biển giã đều có thờ cá Ông, cả các huyện đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa cũng có tế lễ hằng năm. Lễ hội được tổ 

chức tại mỗi địa phương miền biển, không nhất thiết phải 

trùng ngày mà tuỳ theo điều kiện mỗi vùng. Xã Cẩm Nam - 

Hội An ngày 16/2 âm lịch, xã Bình Hải Thăng Bình ngày 15/3, 

                                           
34 Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức: “Thần nầy là cá ông voi, không 

vây, đầu tròn trơn, đỉnh đầu có lỗ hổng phun nước ra như mưa, môi voi, đuôi tôm dài đến 

2,3 trượng, hay nhảy nhót ở mặt biển. Người hàng chài thả lưới đánh cá thường gọi thần 

mà cầu, thì đuổi cá vào cả lưới, người ta rất cám ơn…Khi thuyền bị sóng gió nguy cấp, cá 

nầy thường đến giữ đỡ thân thuyền cho được yên ổn. Nếu thuyền bị chìm thì cá có thể vượt 

sông mang người lên bờ, sự phù hộ của thần nầy rất rõ rệt. Chỉ nước Nam ta từ Linh Giang 

đến Hà Tiên là có sự linh ứng như thế, còn biển khác thì không có. Là bởi phương Nam 

núi biển đúc khí thiêng, ngấm ngầm giúp đỡ để phù hộ nhân dân ta chăng.Đã được phong 

tặng làm “Nam hải tướng quân Ngọc lân tôn thần”, chép vào tự điển.” Trịnh Hoài Đức – 

Gia Định thành thông chí – (quyển VI Thành trì chí) -  Viện sử học - Nxb Giáo dục 1998. 

Tr 194. 



xã Bình Dương ngày 19/2, các xã thuộc huyện Núi Thành tổ 

chức vào 20/2 hằng năm. Lễ thường được tổ chức từ 1 đến 2 

ngày tại ngay cửa biển, đầu sông, nơi có lăng Ông. Toàn thể 

dân vạn chài tham dự, lễ vật tuỳ theo từng năm, năm nào được 

mùa, cúng nhiều, năm thất bát lại gia giảm cốt cho đủ lễ mà 

thôi. Vật lễ gồm sản phẩm nông nghiệp là thổ nghi có tại địa 

phương gồm cơm, canh, thịt, bánh, chuối, xôi, chè… không 

dùng các loại sản phẩm nghề cá để cúng Ông. Nơi hành lễ 

người ta che rạp, có thể trang trí ngay trên một chiếc ghe bầu 

lớn như lễ rước hến. Có cờ lễ hội, hoa giấy các loại,… trông 

thật rực rỡ. Trong lễ có chấp sự phụ trách chinh cổ và đội nhạc 

bát âm.35 Có cử Chánh bái và Bồi bái (tế).  
 

Ví dụ, sau đây là lễ hội cầu ngư của nhân dân miền biển 

vùng Xuân Hà, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê 

thành phố Đà Nẵng. Tại đây, ngư dân suy tôn cá Ông thành 

Phúc thần và lập lăng miếu thờ tự, thể hiện niềm tin của người 

dân vào sự giúp đỡ của thần. Cá Ông không chỉ là vị thần biển 

mà còn liên quan đến sự thịnh vượng của vạn chài, được xem 

như một vị thần Thành hoàng của vạn. Họ tin rằng có hai vị 

thần cá Ông, một vị sống ở biển gọi là ông Sanh danh xưng là 

Đông hải Ngọc lân; và một vị nữa đã hoá thiêng (chết) gọi là 

ông Tử danh xưng là Nam hải Ngọc lân. Vị thần  Ông Sanh là 

                                           
35 Nhạc bát âm gồm: 8 nhạc cụ thường sử dụng trong hát bội, hát giáo tuồng, lễ hội, trong 

quan, hôn, tang, tế... ngày xưa người ta thường sử dụng âm của 8 nhạc cụ khác nhau hòa 

thành âm sắc mà ta thường gọi là nhạc bát âm. 1/ Bào: đấy là 1 bộ gõ dùng để gõ, tiếng kêu 

trong hơn tiếng mõ; 2/ Thổ: 1 dụng cụ bằng đất nung, tiếng kêu thanh; 3/ Cách: cái trống; 

4/ Mộc: cái mõ âm thanh trầm hơn tiếng bào; 5/ Thạch: 2 miếng đá rát mỏng; 6/ Kim: cái 

chuông giống như cái linh; 7/ Tư(tơ): cái đờn có 16 dây; 8/ Trúc: ống sáo, ống tiêu. Ngày 

nay nhạc bát âm không còn phổ biến nguyên bộ trong các lẽ hội cũng như trong quan, hôn, 

tang, tế mà thay bằng kèn, trống, đờn nhị, đờn kìm. 



ân nhân của người đi biển, còn Ông Tử là bảo trợ cho cuộc 

sống của vạn chài. Ngư dân ở đây gọi cá Ông bằng danh xưng 

tôn kính như Đức Ngư Ông, Đức Linh Ông, hoặc Ngài. Tuy 

thế họ gọi tắt là Ông vẫn chấp nhận được. 

 

 
Biển Đông (St) 

 

Lễ hội cầu ngư tại Xuân Hà chủ yếu là tế tự Ông Tử - 

Nam Hải Ngọc Lân - Cứ theo lệ thường xuân thu nhị kỳ có 2 

lần tế lễ, trong đó lễ tế xuân được xem là đại lễ, bởi trong lễ 

nầy nhân dân gởi gắm niềm tin, ước nguyện của mỗi hộ gia 

đình cho một năm được mùa, bình yên vô sự. Người ta cầu an 

cho làng vạn. Phường Xuân Hà tổ chức lễ trong 2 ngày 25 và 

26/3 âm lịch. Nghi lễ giống như nghi lễ tế Thành hoàng bổn 

xứ tại đình làng. Những người tham gia chủ lễ như Chánh bái, 

Bồi bái và các vị trong ban chấp sự phải là người có đức độ, 



có uy tín với vạn và nhất thiết không ai đang trong thời kỳ thọ 

tang người thân. Chủ bái trước 3 ngày hành lễ phải giữ mình 

cho sạch. 
 

-Lễ bắt đầu với nghi thức lễ vọng từ mờ sáng nhằm cầu 

xin thần Nam hải báo ứng cho dân vạn chài điểm lành, dữ 

trong năm. Bản văn cúng ca ngợi công đức cá Ông trong việc 

giúp đỡ các vạn chài. 
 

-Lễ nghinh Ông Sanh, rước thần về nhập điện chứng lễ tế 

thần Nam hải, tiếp là nghinh thỉnh vị tiền hiền, các vị hậu hiền, 

cô bác tại các đình, miễu trong vạn về lăng Ông chứng hưởng 

lễ tế. 
 
 

- Lễ tế cô hồn (những oan hồn uổng tử vất vưởng đâu đó 

trong vạn chài) được tổ chức tại sân lăng Ông, vật lễ gồm một 

bát cháo thánh, một đĩa khoai, sắn, bánh trái, hợp trầu chén 

rượu, hương đăng, vàng mã. Khởi sự tế, vị Chánh tế gõ 3 hồi 

mõ, dâng đủ 3 tuần rượu, sau tuần rượu thứ nhất là đọc văn tế. 

Nội dung của văn  tế cô hồn biểu hiện sự thương tiếc cho 

những oan hồn chết uổng, thể hiện tình cảm của dân vạn với 

những người đã vì kế sinh nhai mà tử quy chín suối. 
 

- Lễ tế Ông Tử - Nam Hải Ngọc Lân – đây là lễ chánh tế 

được tiến hành vào lúc nửa đêm về sáng. Vật tế có con (hoặc 

đầu) heo, hương đăng hoa quả, thứ phẩm khác (không dùng 

vật cúng bằng hải sản). Phần tế có dâng hương, dâng rượu như 

cầu an tại đình làng, đọc văn tế ca ngợi công đức của thần, cầu 

xin thần bang cho làng vạn một mùa bội thu, thuyền ra khơi 

xuôi chèo mát mái. 



Sau lễ tế, ngư dân xuống thuyền bắt đầu cho một vụ mùa 

mới đánh bắt với ước vọng mang theo là sẽ được mùa no đủ, 

bình an trên sóng nước. 
 

Lễ xây chầu hát bả trạo và hát bội được tiếp theo sau, đây 

là lễ hội phải có trong lễ hội cầu ngư miền biển. Lễ có hát thơ, 

hát thiêng đã trở thành tập tục của cư dân vạn chài. Hát bả trạo 

là một bộ phận của nghi lễ bao gồm hát và múa với đạo cụ 

cầm tay là mái chèo, đội hình diễn gồm các con trạo - tức các 

tay chèo thường là nam giới) - dưới sự chỉ huy điều khiển của 

các Tổng mũi, Tổng thương, Tổng lái và Tổng khậu. Đôi bả 

trạo đứng thành hai hàng như đang chèo thuyền đưa thần về 

cõi vĩnh hằng. 
 

Có thể thấy, việc các ngư dân miền biển tổ chức thờ cá 

Ông gắn bó lâu đời từ khi những lưu dân vào phương Nam 

khai cơ lập nghiệp đã trở thành một hình thức tín ngưỡng dân 

gian, từ đó làm nẩy sinh các giá trị nghệ thuật nhất là nghệ 

thuật hát bả trạo với các điệu hò đưa linh hàm chứa giá trị tinh 

thần của người dân xứ Quảng. Do sống dọc theo miền duyên 

hải nên các cư dân nơi đây chọn biển giã là nơi làm ăn sinh 

sống hoà vào với sóng to gió giật mà tồn tại, từ đó con người 

phát sinh nhu cầu gởi gắm niềm tin vào các vị thần, khi mà 

nền khoa học công nghệ thời bấy giờ chưa thể giải thích được 

các hiện tượng sóng to, gió lớn thì việc thờ kính cá Ông là một 

niềm tin, là ước vọng có sự giúp đỡ thiêng liêng vào sự sống 

còn. Chính đó, ngư dân miền biển lập lăng thờ phụng, mở hội 

tế thần, những mong đem lại niềm tin, sự trả ơn, tri ân thần 

linh, các thế hệ tiền nhân đã qua một vòng sinh ký tử quy trong 

phát triển nghề đánh bắt cá. 



 

 
Sông Hàn Đà Nẵng về đêm (VVH) 

 


